Tienermis

In de zestiger jaren vorige eeuw was een tienermis zeer gewild !

Een jongerenkoor uit het Sallandse – met begeleiding van een plaatselijke band inclusief Flip’s Music  - trok volle kerken.

En het geschiedde:

Zowel op zaterdag- als zondagavond moest genoemde band optreden in een nabijgelegen dancing.

De zondagmorgen was weer een Tienermis gepland. Instrumenten en geluidsinstallatie werden die zaterdagavond dan ook keurig ingepakt.

Die nacht brandde de gehele ‘tent’ tot de grond toe af!

