Bierglazen !!!!!!!!!!

Mooie bierglazen! Jawel ! Dat hadden de bandleden al lang gezien !

Stiekem werden een aantal bierglazen ‘weggemoffeld’ in de koffer van de base-trom.  Na ons optreden begint het gesjouw  van  koffers e.d. – toen moesten we alles zelf nog doen – naar de auto.

Midden in de zaal springt ene koffer open en ‘kletteren’de bierglazen over de dansvloer.

Zeker drie jaar hebben we daar niet meer opgetreden !

