Donderdagavond!
Het is weer donderdagavond met de gebruikelijke koorrepetitie

                                  ‘Over de IJssel’

In gedachten nog over de repetitie rijd ik over de kronkelende dijk

richting de IJsselbrug bij Zwolle.

Als gewoonlijk is het op de donderdagavond altijd rustig op de weg 

Maar…. je wordt behoorlijk in de gaten gehouden !

Vanaf de IJsselbrug gaat het ‘bergafwaarts’ en krijg je ongemerkt

meer snelheid. Op de IJsselbrug is nog een toegestane snelheid 

van 80 km. per uur maar direct na de brug is deze terug gebracht naar

50 km. per uur. Leuk hoor!
Nabij het Vitens gebouw (voorheen W.M.O.)  word ik aan de kant 

gezet door een motoragent. De gehele avond heb ik zelf gedirigeerd en nu

wordt ik zelf gedirigeerd n.l. de Veerallee op ! Dat is niet de gebrui-

kelijk weg die ik neem, maar alleeh, via het station kun je ook wel

richting Heino. Dat dacht ik ! De gehele Hortensiastraat was opge-

broken. Een volgende keer laat ik me echt niet meer dirigeren wellicht 
met als gevolg dat de bekeuring van 200 Euro nog hoger uitvalt. Dat 

neem ik dan op de koop toe !

Waarom is deze bekeuring zo hoog is uitgevallen? Een week eerder 

ben ik geflitst aan de Heinoseweg. (6 km. te hard en 23 Euro boete)

Lezende  de strafvervolging lijk ik wel een crimineel!

