Heino mijn dorpje
In Salland ligt al eeuwen her een goed en vriend’lijk oord 
Ons Heino mooi en gastvrij dorp, door stoer geboomt’ omboord
Door de donkergroene weiden, roodbont ijssel-vee
en hoge korenakkers: een geelgolvend’aren-zee
Ja Heino mijn dorpje, ik hou zo van jouw.
Het dorp waar mijn wieg stond dat blijf ik steeds trouw
Geen voorval in’t leven verbreke de band
Met Heino waaraan ik mijn hart heb verpand.

Door ’t stille landschap kronkelt daar de wetering kabb’lend voort
Zie ’t statig landhuis pronkend staan, ’t heeft immer ons bekoord.
Aan ’t marktplein staat verscholen
Tussen ’n bomenkring De middeleeuwse toren, ’n plekje vol herinnering.

Houdt Heino hoog, ons dorpje is meer dan dubbel waard
Want onz’ geboortegrond is steeds de mooiste plaats op aard.
En gaan we soms naar elders, dan vergeten wij toch nooit ons mooie Heino.
Nee, dat blijft ons altijd bij.



