Ons mooie Diepenveen              tekst en muziek:  Ap Smeenk
           
Refrein:
Zuidwest in ons Salland, tussen groen en veel bomen:
Het mooie Diepenveen, ja de plek van mijn dromen.
De kerk op het plein mag al eeuwen zo zijn.
De IJssel kabbelt voort, Diepenveen is mijn oord.

1 In het Sallandse land is het zuiver en puur.
   Dorp Diepenveen, rondom natuur.
   Ten westen de IJssel die Noordwaarts stroomt:
   Je voelt je gelukkig als j’in Diepenveen woont.


Refrein:

2 Diepenveen, je blijft immer de dorp naar mijn hart.
   Zo groen ja zo heel apart…..
   De kerk op het plein die voert eeuwen terug
   Door ’t dorp stroomt de weet’ring dus steeds weer een brug.

Refrein:

3 Ten zuiden van’t dorp, na wat groen ligt de stad
    Zin in vertier, ga je op pad…..
    Voor stappen of shoppen, cultuur of voor sport
    Ook daarin voorzien je komt echt niets te kort.

Refrein:

4 In Diepenveen ligt nog de sfeer van toen
   Nostalgisch, veel bossen en groen….
   Landgoed aan landgoed alleen boomgeruis:
   Het is er rustgevend, Diepenveen is ons thuis.  Refrein:

