Even een ‘kiekje’ bij de Muziekestafette in Raalte !
Door andere muzikale verplichtingen arriveerde ik wat laat ! Bij binnenkomst waren er de muzikale klanken van St. Caecilia uit Heeten.  Men richt zich bij deze groep duidelijk op het wat ‘lichtere’ repertoire.
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Opvallend hierbij de beide dames op bugel met de benen over elkaar.  

Goed vond ik het RK gemengd koor van de Kruisverheffing Raalte met o.a. het bekende Ave Verum van Mozart. Zeer bijzonder was het Ave Maria van Arcadelt een prachtig a capella werk.
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De drumfanfare van St. Caecilia liet zich even later horen met mooi opgestelde blazers. Waarom de slagwerkers helemaal in een ‘hoekje’ staan is me niet duidelijk. Voor de fotograaf niet erg aantrekkelijk en voor de toehoorders en ‘kijkers’ evenmin.
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De Plaskerk was inmiddels gevuld met veel toehoorders om de verrichtingen van Zang- en Oratoriumver. Raalte gade te slaan.
Zowel het Koor van de Kruisverheffing als dit koor staan o.l.v. Gerlinde Hulshof.
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Waarom staan de mannen niet centraal ? Zou mooi kunnen bij zo veel a capella werk !

Nog even geduld en jawel, daar komen de Heren van Salland.  Prima in het pak en wat natuurlijk zeer positief overkomt.  Vele heren zingen in meerdere koren. Ook dat is positief. 
Tijdens de aftrap met Die Forelle van Schubert en het bekende Italiaanse liedje Tiritomba waren de heren niet bijster gelukkig zo te horen !
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En  hoe  ‘Looft den Heer’ uit Heino en het gastkoor ‘Sarabande’  o.l.v. Joan Jonkman werden  ontvangen tijdens deze Muziekestafette is aan anderen. 
Vrouwenkoor Sarabande tijdens een vorig concert.
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Er was uiteraard nog veel meer te ‘genieten’  tijdens deze Muziekestafette.

Gelukkig zaten de koren en orkesten elkaar niet in het muzikale vaarwater zoals tijdens Goede Maatjesdag. 
Of men in Raalte een kritische ‘noot’    wil horen van Heinoer ?  Dat is mij onbekend.

· door Flip Jonkman -   







