                 Het Muzikale Fietspad
                         Heino - Salzburg

Fietsvacanties naar de ‘Kop’ van Denemarken, Wenen, Noord Frankrijk en de Middellandse Zee zijn de revue reeds gepasseerd.  

En…. wat wordt het dit jaar ?
Twee jaar terug  maakten we een spectaculaire fietsrit – op de ‘gewone fiets’  naar Salzburg onder de noemer: Het muzikale fietspad naar Salzburg over bergen en door dalen. Het jaar 2006 was immers het Mozart Jaar. 
In 2004 werd Wenen al fietsend bereikt. Het traject Passau – Wenen werd ook meegenomen. In de file ? Geen sprake van ! Hoe deze gedachtengang floreert is ons in ieder geval een raadsel. Ook wordt dit traject steeds de hemel in geprezen. Onze ervaring leert dat het fietsen langs  de Rijn heel wat prettiger en indrukwekkender is. Koblenz is ons behoorlijk bijgebleven en dan in positieve zin ! Een absoluut hoogtepunt was de ‘fietstrip’ naar de Middellandse Zee in 2005. Na 4 weken ‘werken’  (1800 km. fietsen) brachten we ons ‘kleine tentje’ in stelling vlak aan de Middellandse Zee. Noord Frankrijk werd als laatste fietsend ‘bedwongen’. Noord Frankrijk kan voor ‘de gewone fietser’  behoorlijk lastig zijn.
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OP NAAR SALZBURG
Vooraf was alles lang niet duidelijk ! Hoe zijn de stijgingspercentages rond Bayreuth  nabij de Tsjechische grens ? (We volgden de beschreven fietsroute naar Praag.)  Vervolgens grote vraagtekens over de doorsteek van Bayreuth naar Regensburg. De route van Regensburg naar Passau was voor ons al wel bekend maar het laatste traject naar Salzburg ? Het is te doen ! Na drie weken fietsen stonden we , ik op de gewone fiets en Ali op haar  ‘Fahrrad mit Hilfe’, voor het Gebrutshaus van Wolfgang Amadeus Mozart na ca. 1520 km. fietsen. 
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In Eisenach stonden we stil bij het Bachushaus waar Johan Sebastian Bach in 1685 werd geboren. 
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 Bachushaus
Het museum daar was zeer de moeite waard. Ook een wandeling van ca. 30 minuten bergopwaarts naar de Warburg, de beroemde burcht, mocht er zijn ! Maarten Luther woonde als student in het Lutherhuis, een oud vakwerkhuis en nu een museum over het ontstaan van de Hervorming. Luther vertaalde hier het Nieuwe Testament in het Duits. Ook Goethe verbleef vaak in Eisenach en zette de stad literair op de kaart.
MEININGEN
Voor Bayreuth hebben we nog een muzikale stad kunnen bewonderen. Meiningen is bekend als theaterstad. Het hoforkest, met dirigenten als Richard Strauss en Max Reger kreeg grote bekendheid.
Vanaf Bayreuth vervolgden we onze fietsreis via de Haidenaab en de Nabtalradweg. Vooral de Naabtalradweg was bijzonder. Wat een rust en blijkbaar door nog weinig fietsers ontdekt! 
Wel een zwaar traject, vooral direct na Bayreuth.  Af en toe meer lopend dan fietsend ! 
Regensburg – Passau is bij velen wel bekend. Zeer benieuwd waren we naar de laatste 150 km. van Passau naar Salzburg. Salzburg ligt enigszins bergopwaarts. Ook dat hebben we goed doorstaan. Onderweg hoor je ook nog wat. Je ziet ook veel ! Mooie plaatsjes werden vastgelegd !                                                 In Bayreuth: Vele mogelijkheden !
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Braunau
Bij grote toeval hadden we een overnachting in het Oostenrijkse Braunau, de plaats waar Adolf Hilter werd geboren. De Oostenrijkers waren hier, nu althans, zeker niet trots op. Even verder op onze route, kwamen we in de plaats Ostermieting. Hier zag de huidige Paus Benediktus het levenslicht. In een regenachtig Oberndorf werd het even zoeken, maar toch gevonden: de prachtige Kapel ‘Stille Nacht’. Hier ontstond het kerstlied Stille Nacht , oorspronkelijk  voor 2 solo stemmen,  een koor en met begeleiding van  gitaar. 
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SALZBURG
Hier eindigde het muzikale fietspad. Natuurlijk bezochten we Mozarts Geburtshaus en Mozarts Wohnhaus. Een concert mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Het werden er zelfs drie. 
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 Op weg naar het concert !
En…overal met de fiets naar toe. Salzburg is n.l. zeer fietsvriendelijk !
Absoluut hoogtepunt was de Mozart Matinee door het Salzburg Mozarteum Orchestra o.l.v. de bekende Engelse dirigent Ivor Bolton. 
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Zelfs kwamen we na dit concert nog in gesprek met deze sympathieke Engelse dirigent en ook wat orkestleden. Juist voordat ze de bus in gingen voor een volgend concert richting Londen kregen we deze unieke kans. En natuurlijk is dit alles via de bekende camera vastgelegd. Prachtig ! 
De fiets bracht ons overal - zonder al te veel problemen - naar toe ! 
En……Passau – Wenen in de file ?  Nee, zelfs in de maand juli, het was er zelfs behoorlijk rustig aan de oever van de niet meer zo blauwe Donau.
                                      (door Flip Jonkman – fietser en dirigent)
                                             zie: www.flipjonkman.com
