In de vreemde/Verlaten
       (Willy Derby)
Hij liep maandenlang op de keien
En de toekomst bood hem geen bestaan
Z’n oudjes die hadden ’t amper
Dus zo’n uitvreter was niks gedaan

Toen ging hij naar de kolonialen
’t Was uit wanhoop, en zette z’n poot
Zij wuifde hem na van de kade
En Hij neuriede stil op de boot
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Ver van alles waarvan ik heb gehouden
Zwerf ik rond in alle eenzaamheid
Elk Die’k heb liefgehad, zal ik nooit meer aanschouwen
Vergeet mij niet, en denk van tijd tot tijd
Een ogenblik aan mij, die in de vreemde lijdt

Hij was driekwart oud en versleten
Toen men hem z’n pensioentje aanbood
Toen kwam hij terecht in de kampong
Want z’n oudjes, die waren lang dood

Z’n meid was getrouwd met een ander
Dus, verbroken was iedere band
Toch zingt hij nog bij de herin’ring
Aan z’n oudjes, z’n meid en z’n land

Refr.



