Viering
Het is zaterdagavond en… het koor is uitgenodigd voor de dagafsluiting.
Maar dat gaat niet zo maar !
Bij binnenkomst in de hal moeten de horloges worden verwijderd evenals de broekriem. Zelfs moeten  dames voor even de schoenen achterlaten. Ook de diverse ‘geldbuidels’  zitten niet gebeiteld. Twee aan twee daarna door het poortje. De dirigent wordt terug gefloten. Zijn stemvork is  de ‘boosdoener’. Dan nogmaals en andermaal gaat de sirene af. Er zit nog ergens een stemvork verborgen. Koffer en andere attributen gaan op de rolbaan. De koffer van de dirigent zal het wel niet halen denkt  een ieder. Toch wordt deze door de controle geaccepteerd. ‘Kijk hier zegt de dienstdoende bewaker,  alles is duidelijk te zien op mijn beeldscherm’.  Je hebt  dus blijkbaar niks te verbergen, zelfs niet een muziekstandaard. De naaste bas riep spontaan: ‘Een mitrailleur’ !
De beveiliging is er dus uitstekend.
De Pastor brengt het koor daarna naar de kerkzaal. Het wordt een wandeling via vele ‘gesloten’ deuren ! 
Het inzingen gaat in een ontspannen sfeertje en daarna komen de gedetineerden met ‘hun bewakers’  binnen. Ook vele vrijwilligers worden gesignaleerd.
Het wordt een indrukwekkende viering. Opvallend is hierbij de geweldige samenzang. Ook van de Vredeswens richting  de naaste maakte een ieder dankbaar gebruik van en….. vele kaarsjes werden aangestoken. De gedachten gingen uit naar veelal familie…..ver van huis !  Iedere gedetineerde had hierbij zo zijn inbreng.
Op prachtige  toon werd de Zegenbede door de Pastor ingezet waarna het koor en de aanwezigen luidkeels antwoordde !
Het slotlied ‘God van alle mensen’ – op de melodie van land of Hope and Glory – deed het uitstekend.
Een prachtige ondersteuning voor het koor. En…. wat kreeg de dirigent ? Bloemen !
Toen was er koffie. 
Natuurlijk  ging het koor ‘de vrijheid’  weer tegemoet. Maar dat ging niet zo maar.
Zonder hulp van de Pastor waren we niet ver gekomen.
                          



