Genesis

 1 :1       : 
Lied 331 Wij geloven allen in een God.

                 
(Belijdenis, Doop en Avondmaal)



Lied 345 Jezus, Meester aller dingen.

(Belijdenis, Doop en Avondmaal)

 1: 1-2 
Lied 248 Geweldige, gedreven wind.



(Pinksteren)

 1: 1-2.3.
Lied 1 God heeft het eerste woord.

 1: 1-2.4.
Lied 478 Prijst des Heren machtig woord.

 1: 2
Lied 250 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods.



((Pinksteren)



Lied 467 O eeuwige Vader, sterk in macht.

 1: 3-2.3.
Lied 2 Wat sprak God op de eerste dag.

 1: 26-2.3
Lied 348 Wij dragen onze gaven.



(Belijdenis, Doop en Avondmaal)

 1: 28-30
Lied 480  Gij hebt, o Vader van het leven.

 2: 9
Lied 184  Met de boom des levens.

      
(tijd voor Pasen)

 

Lied 185 Des konings vaandels gaan vooraan.



(tijd voor Pasen)



Lied 192 O kostbaar kruis, o wonder Gods.



(tijd voor Pasen)

 2: 15
Lied 86 De wereld is van Hem vervuld.

 2: 22-23
Lied 478 Prijst des heren machtig woord.

 3: 6
Lied 186 Zing, mijn tond, bezing het teken. Pange lingua gloriosa


(tijd voor Pasen)

 3: 8
Lied 395 O Heer, verberg U niet voor mij.

 3: 24
Lied 209 Nu moet gij allen vrolijk zijn  Erschienen ist der herrlich Tag



(Paastijd)

 4: 10
Lied 324 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here



Nous adorons, Seigneur,prosternes dans ton temple

 5: 1-2
Lied 369 God die in het begin.

 6: 5-9.17
Lied 337 Het water van de grote vloed.



(Belijdenis, Doop en Avondmaal)


 7: 22-8.14
Lied 338 O God, die naar uw strenge wet.

  

(Belijdenis, Doop en Avondmaal)

12: 1-6
Lied 3 Uit Oer is hij getogen.

15: 1-6
Lied 3 Uit Oer is hij getogen.

25: 23
Lied 482 De eersten zijn de laatsten.

48:13-20
Lied 482 De eersten zijn de laatsten.

49: 9
Lied 212  Halleluja, de blijde toon.

      
(Paastijd)

49-18 Lied 394 Gij hebt het daglicht weggenomen.

(ochtend en avond)

