Op een electrische fiets naar ‘verre oorden’ !
       - Ali Jonkman: Zonder deze fiets ben ik nergens - 

Ze is weer toe aan een nieuwe fiets want ze hoopt nog jaren te blijven fietsen.
In één dag naar Nijmegen ?  De 63 jarige Ali doet het !
Dit jaar vanwege haar gezondheid een wat minder lange route…maar ze is weer helemaal hersteld en…. kijkt al weer uit naar volgende ‘trip’ op haar electrische fiets !  Fahrad mit Hilfe !

Vele lange fietsvakanties !

2009: Vechtdalroute: Zwolle – Darfeld. v.v.
2008:  Rond het IJsselmeer.
2007 : Heino – Noord Frankrijk – Heino.
2006 : Heino - Salzburg 
2005 : Heino – Middellandse Zee. (1800 km.)
2004:  Heino – Wenen.
2003: Heino – Denemarken – Heino.

Dat allemaal op een electrische fiets. Ali  is licht gehandicapt en komt blijkbaar overal.
Iedere avond de fiets weer opladen.
Tijdens de rit naar de Middellandse Zee i.v.m. de bergen enkele malen per dag !
Uniek !

Ik noem het een prestatie !

Zo gaat Ali van start !
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 Zwolle – Darfuld v.v.
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Ali gaat de grens over !
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Daar gaat Ali  van de berg af !

Genieten in Frankrijk
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Muzikale fietsreis in 2006 (met omweg !) naar Salzburg via Tsjechie 
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 Helemaal in Bayreuth aan de Tsjechische grens.
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 Richting Salzburg.

En …..als muziekliefhebber (hoe kan het ook met zoveel muziek binnen de familie) hoort concertbezoek in Salzburg er natuurlijk ook bij. Zo werd een prachtige uitvoering bijgewoond in het Mozarteum van de Kröningsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart.  Wel apart is natuurlijk om na het concert de fiets weer te pakken richting  het overnachtingsadres. Maar eerst hadden Ali nog een onderhoud met de wereldbekende dirigent  en fantastisch solerende sopraan. Zie je dat in Nederland ook gebeuren b.v. bij het Concertgebouw in Amsterdam ?
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Op de foto met een geweldige sopraan na een concert !  (Bij het Mozarteum in Salzburg)

Het bijzondere is dat in Heino wordt opgestapt. Niet met de trein naar Passau maar vanuit Heino wordt koers gezet richting Wenen. Het mooiste traject ligt overigens rond Koblenz aan de Rijn.
             WENEN
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 Ali bewondert de Donau.

En dat allemaal op een electrische fiets ! Dus ‘Fahrad mid Hilfe’.  (Fiets met hulp)
Om in conditie te blijven ?
. Elke morgen gymnastische oefening.
. Op de donderdagmorgen fietsen bij de recreantengroep van Heikera.
. Individuele fietstochten in de regio.
. Regelmatig naar de sportschool/of en zwembad.

                               (Flip Jonkman)







               
