                 Iselanders in beeld
Het is een mooi vrijdagmiddag  in oktober 2009 !
Ik ben aan het afbouwen en….. voor mij komt weldra het einde van een mooi
                 Iselandertijdperk

Foto’s die ik zo maar tegen het lijf  loop zijn de volgende:
                                            Bijna laatste opname !
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                                                                                vrouwenkoor

Wordt vervolgd !!
