Sneeuw  ‘spelbreker’  schaatsers !
Het leek allemaal heel mooi ! Een prachtige ijsvloer ! Maar…. de sneeuw gooide behoorlijk wat roet in het eten.
Het levert en leverde in elk geval wel mooie plaatsjes op.
Wat ze nu in Windesheim bedenken om de ijsvloer sneeuwvrij te krijgen,  dat zal menig schaatser benieuwen.
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Toch leek het er op dat een ‘waaghals’  de ‘oversteek’ zou maken.  Ik durfde het in ieder geval niet. 
Trouwens dit prachtige natuurgebied (kleigaten nabij Windesheim) blijft steeds maar weer trekken.  Wat is dat toch ?  Ik was donderdagmorgen  echt niet de enige want menig  ‘nieuwsgierige’  kwam voorbij !  Kan er toch geschaatst worden ? Ik denk voorlopig van niet want de sneeuw is   de grootste ‘spelbreker’.
Al weet je het nooit ! Vorig  seizoen  zijn rond Windesheim en Herxen maar liefst 50 ijsdagen geteld. Ongelooflijk ! 
Na een bezoekje aan  dit ijs-en sneeuw paradijs was het wel even ‘glibberen’  om weer thuis te komen. Het is gelukt ! Mijn  schaatsen bleven jammer genoeg wel werkloos !
Tijdens mijn ‘glibbertocht’  ook nog even Landgoed  ‘Den Alerdinck’  aan gedaan.  Mooi !!
                                         Flip Jonkman






