                 OUDERWETS
Het is toch bijna ouderwets !
Schaatsen, sneeuwruimen  je krijgt er bijna geen genoeg van.
Vooral dat ‘mooie plekkie’ nabij Windesheim  is uniek.  
De schaatsmogelijkheden zijn dit jaar drastisch uigebreid. Via een paar meter klunen kom je werkelijk in vele onbekende oorden. Prachtig !  En … dat nog wel zo dicht bij !
Zaterdag heeft er zelfs een heuse toertocht plaatsgevonden.
Ook maandagmorgen en  dinsdagmorgen heb ik weer kunnen genieten in alle rust.  Want…. met een tiental mede schaatsers  hield  het echt wel op.
Verrassend vond ik ook dat er dinsdagmiddag geschaatst werd op het Overijssels Kanaal nabij Hankate.
Wie weet komt er nog wel eens een triangel toertocht. Beginnend in Raalte, vervolgens naar  Lemelerveld, dan links af tot bij de Ganzepan en weer terug  om vervolgens  via Lemelerveld recht door te schaatsen naar Hankate.  Omkeren en  in Lemelerveld links af terug naar start en finishplaats  Raalte. Dat zijn heel wat kilometers.  Op een  lange kluunplaats een tractor met wagen inzetten. Oergezellig !  Allemaal op de wagen !  In de kop van Overijssel ben ik dat  regelmatig tegen gekomen.
Wie weet !
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