Te Katholiek.....

Lied aan het licht – op tekst van Huub Oosterhuis – werd gezongen tijdens de Uitvaart van Prins Claus.

Een cantorij – al weer uit het oosten des land – kwam met het verzoek bij de dirigent om dit lied eens te gaan zingen in een avonddienst.

De eerstvolgende keer dat de Cantorij zou gaan meewerken ging voor een professor uit Hilversum.

Ik zag de bui al hangen. Via een telefoongesprek werd de Liturgie voorbereid. Het eerste verzoek ging al vrij moeilijk. Hiervoor hadden we reeds twintig minuten overleg voor nodig. Toen ‘Lied aan het licht’!

     ‘Dat komt bij mij niet in de kerk, het is te katholiek 

                     en te vrijzinnig’ !   (aldus deze professor)

Ons gesprek was direct ten einde!
