Op….. en in het water !

Met een bekende fanfare speelde ik regelmatig tijdens de gondelvaarten.
Een hoorniste van dit orkest vond, dat de Belterwiede nog best wat water kon gebruiken. Ze draaide haar hoorn (buiten boord!) enkele malen flink ‘in het rond’ om deze van het ingeblazen vocht te ontdoen.

Plots! Daar verdween het mondstuk in de diepte! Nooit meer gezien!

Wel het cimbaal wat vanaf de wal het water ingleed. In volledig duikerstenue werd dit toch kostbare bezit door een trompettist weer boven water gehaald.
